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EDITORAAL. 
Appel kandidaten bestuursorgaan. 
De wijziging van de statuten van het Museum der Commando’s werd goedgekeurd 
gedurende de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2023. De gewijzigde 
statuten kunnen geraadpleegd worden op onze site internet 
www/museedescommandos.be. Het oude R.B. (Raad van Bestuur) is nu B.O. 
(Bestuursorgaan) genaamd gezien de wet het verplicht. Maar niet alleen de naam is ook de 
structuur van de B.O. gewijzigd. Er zullen maximum twaalf bestuurders zijn, waarvan negen 
de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris, de Penningmeester, de vertegenwoordigers 
van de Eenheden met Commando tradities en de A.N.P.C.V.  
Drie plaatsen bestuurder zijn beschikbaar voor de leden van het Museum die het wensen.  
We vragen aan de leden die kandidaat zijn hun kandidatuur in te dienen per Email aan 
richard.schepkens@gmail.com. 
De gevraagde kwaliteiten aan de kandidaten zijn de volgende.  

- Geïnteresseerd zijn in beheer op lange termijn van het Museum der Commando’s. 

Goede ideeën hebben en willen deelnemen aan de beslissingen aangaande de 

toekomst van het Museum. 

- De functie kunnen waarnemen gedurende drie jaar ter garantie van een minimum 

aan stabiliteit. 

- Kunnen deelnemen aan minstens drie vergaderingen per jaar. 

In afwachting van uw kandidatuur wensen we u een goede lezing van deze Commando 
DAGGER. 
NB: de teksten van de artikelen behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de schrijvers. 

*********** 

HET WOORD VAN DE VOORZITTER. 
Geachte leden van de VZW « Museum der Commando’s ». Dames, Heren.  

Het is nu een jaar geleden dat ik het Bataljon (Bn) overnam. Hoewel het afgelopen jaar 
werd gekenmerkt door een intensief trainingsprogramma en een druk operationeel 
programma, brengt de nabije toekomst een zekere onzekerheid en een aantal operationele 
uitdagingen aan het licht. Inderdaad, politieke instabiliteit en opeenvolgende staatsgrepen in 
de SAHEL en Centraal-Afrikaanse landen zijn niet zonder gevolgen voor het Bn. Zo konden de 
verschillende operationele detachementen, die van plan waren om in NIGER te worden 
ingezet als onderdeel van "Military Assistance (MA)” opdrachten en die zich voorbereidden 
na de terugkeer van groot verlof, niet worden ingezet. Er is ook onzekerheid voor de MA-
opdrachten die gepland staan in de DRC (Democratische Republiek Congo) en BENIN in 
2024. De enige operationele zekerheid op het Afrikaanse continent blijft de noodzaak van 
bescherming van diplomatieke posten waardoor het Bn in december van dit jaar de post bij 
BAMAKO zal overnemen.  

Deze politieke instabiliteit heeft ook een grote impact op de training, aangezien het Bn 
niet in staat zal zijn om in GABON te worden ingezet als onderdeel van de oefening 
TROPICAL STORM Regiment, gepland voor december 2023. Als het Afrikaanse continent ons 
zijn deel van de onzekerheid biedt, roept het Russisch-Oekraïense conflict van zijn kant een 
"nieuwe" operationele omgeving op waarin we moeten kunnen opereren, en die niet 
zonder "uitdaging" is voor de eenheden van het Special Operations Regiment. In de 
afgelopen twintig jaar hebben training en operaties zich gericht op “Terrorismebestrijding 
en Counter Insurgency (COIN”).  

mailto:richard.schepkens@gmail.com
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Toekomstige doelstellingen zijn ondertussen duidelijk. We moeten opnieuw leren hoe 
we deze speciale operaties moeten uitvoeren in een niet tolerante omgeving en tegenover 
een "sterke" en geïdentificeerde vijand. Het gaat dus over vernieuwen van technieken die te 
maken hebben met directe acties zoals sabotage en hinderlagen, ingegraven verkenning in 
vijandig terrein en partizanencontact met beperkte communicatiemiddelen en 
bevoorradingen. In dit verband is de MA opdrachten ten behoeve van Oekraïense “Special 
Operation Forces (SOF)”, die in 2024 door het Bn zal worden overgenomen, rijk aan lessen.  

Voortbouwend op onze prestaties van de afgelopen twee decennia moeten we ook in 
staat blijven om dezelfde speciale operaties uit te voeren in een COIN-omgeving, omdat de 
terroristische dreiging niet is verdwenen. Tot slot hebben de recente gebeurtenissen in 
AFGHANISTAN, SOEDAN en NIGER ons laten zien dat we onze capaciteit om NEO-achtige 
snelle reactieoperaties uit te voeren moeten handhaven. 

Om deze doelstellingen te bereiken is ons trainingsprogramma, sinds onze terugkeer 
uit JORDANIË, intensief tot het einde van het jaar. De “Field Trg Exercise (FTX)” in burger 
terrein in augustus zag men de Cie’s., gesteund door de Cie “Special Support And 
Reconnaissance”, speciale operaties uitvoeren waarbij Lucht, Zee en Landingsacties werden 
geïmplementeerd. Het Bn nam deel aan een sprongperiode in TANCOS (PORTUGAL) in 
september, werd in oktober ingezet in een Kamp Bn in LA COURTINE (FRANKRIJK) om de 
"basis" sectie en het peloton in “Life Firing Exercise (LFX)” te oefenen. Een mars uit te 
voeren in moeilijk terrein in het Centraal Massief en ten slotte zal deelnemen aan een 
periode van Regimentstraining in het buitenland ter vervanging van de oefening TROPICAL 
STORM in november.  

Het tweede semester is ook een kans om binnen het Bn vijftien DAS-kandidaten op te 
leiden en de "Maritime Special Operations Capability (MARSOC)” te ontwikkelen. De kern 
van deze capaciteit (een team van de 16 Cie.) volgde een "boarding" training in DEN HELDER 
(NEDERLAND, voerde een functionele Trg georiënteerde “CQB (Close Quarter Battle)” uit en 
nam deel aan een Internationale oefening (AUTUMN WAVES) binnen een “Special 
Operations Maritime Task Group (SOMTG)” ter ondersteuning van de teams van SF Gp in 
DENEMARKEN.  

 
Het Bn blijft ook zeer actief in haar publieke relaties en vooral met de stad NAMEN. Zo 

zag het burgerrecht van 31 mei 2023 het Bn door de straten van NAMEN paraderen en zo 
zijn banden met zijn stad bevestigen. Het was ook een gelegenheid om de overdracht van 
RSM tussen Adjudant-Majoor D. COLIGE en Adjudant-Chef P. DORVAL te formaliseren. Op 18 
oktober organiseerde het Bn samen met de Militaire Bevelvoering van de provincie NAMEN 
een uitzonderlijk garnizoensconcert in de Grand Manège. 

 
Ik kan niet afsluiten zonder kort in te gaan op de werkzaamheden die in ons kwartier 

aan de gang zijn. Zoals je zeker hebt gezien, vordert het werk goed. Ik kan u zeggen dat ze 
volgens plan verlopen en hoewel het voorbarig is om een vervroegde inhuldigingdatum te 
voorzien, blijft het eerste kwartaal van 2025 een haalbaar doel. 
Dank u voor uw steun.  

United We Conquer 

Jean-Charles DEFAWES 
Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder 

Commandant 2ème Bataillon de Commandos 
Vrije vertaling: Hubert PAUWELS 
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Brigadegeneraal Vlieger Guy VAN EECKHOUDT. 

Met de luchtmacht en de Para-Commando’s in Afrika. 
 

Geboren te Florennes op 18 april 1948, zoon van Kolonel 
Vlieger () Albert VAN EECKHOUDT, verblijft hij voor zijn 
humaniora in het Saint Jean-Baptiste Instituut in WAVER 
en treedt hij in 1966 toe tot de Koninklijke Militaire School 
met het vaste voornemen gevechtspiloot te worden.  
 
Tegelijkertijd begint hij zijn pilootopleiding in 
GOETSENHOVEN op Stampe SV-4. Hij maakt deel uit van 
de promotie 70C en vliegt vervolgens op Fouga en T-33 in 
BRUSTEM. Hij krijgt zijn vleugels in 1972 op zijn 
verjaardag, en wordt voor een jaar als instructeur op 
Fouga in COGNAC aangeduid voordat hij zich in België bij 
een gevechtssquadron kan aansluiten. 
 
Hij vliegt achtereenvolgens op F-104G in het 350ste 
Smaldeel, en in 1978, op T-33 en Alpha-jet als instructeur 
in het 11de Smaldeel. Hoger officier benoemd, bekleedt hij 
achtereenvolgens de functie van commandant van het 5de 

Marchetti Smaldeel, commandant van de vlieggroep en 
Korpsoverste a.i. van de Elementaire Vliegschool. Met 

enkele intermezzo's in de staf en bij de NAVO, met name als hoofd van het Combat Air 
Operation Centre (CAOC) in MAASTRICHT. 
 
In 1992 begint hij zijn transitie op de C-130H Hercules en wordt hij vijf jaar lang de baas van 
de 15de Wing Transport te MELSBROEK. De Wing is op dat moment voortdurend bezig met 
grote operaties in AFRIKA en KOSOVO, steeds in samenwerking met de Brigade Para-
Commando. Deze omvatten opeenvolgende evacuaties na de onrust in KINSHASA tot de val 
van Mobutu in 1997. Inplaatsstelling van de detachementen en de steun van de operatie 
"Restore Hope - Unosom" in SOMALIE, en humanitaire luchtsteun aan ZUID-SOEDAN vanuit 
LOKICHOKIO in NOORD-KENIA. “Evenals de evacuatie van burgers en van het 2ème Bataillon 
de Commandos uit KIGALI tijdens de genocide in RWANDA in 1994, operaties die bekend 
staan als "Silver Back" en "Blue Safari", en waarover hij het volledige commando krijgt. 
Geconfronteerd met extreme situaties in een oorlogscontext kan de 15de Wing door deze 
grote inzet, zich onderscheiden onder zijn bevel. 
 
In 1997 wordt hij Stafchef van Generaal MANDL, toen commandant van de Tactische 
Luchtmacht. In 1998 wordt hij Militair Attaché, in PARIJS, voor FRANKRIJK en ZWITSERLAND. 
In 2000 is hij tot Brigadegeneraal benoemd en krijgt hij het commando van het DCAOC 
RAMSTEIN, een NAVO-centrum voor het beheer van operaties in geval van conflicten. 
Hij beëindigt zijn militaire carrière als vertegenwoordiger van BELGIË, vanuit TAMPA, in 
FLORIDA, in de coalitie die gevormd werd bij de invasie van AFGHANISTAN na de aanslagen 
van 11 september 2001. 
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Van 2002 tot 2015 is hij, als burger, onder de vlag van de Europese Commissie, 
verantwoordelijk voor de humanitaire luchtoperaties in AFRIKA. Meer bepaald in CENTRAAL-
AFRIKA, Oost-AFRIKA en alle West-Afrikaanse landen waar de Europese Unie de bevolking in 
moeilijkheden te hulp schiet. Ofwel rechtstreeks met de eigen humanitaire vloot, ofwel via 
de steun aan gespecialiseerde internationale organisaties zoals WFP, UNHCR, Rode Kruis... 
 
Na 42 jaar goede en trouwe actieve dienst en meer dan 6.000 vlieguren wordt hij voorzitter 
van de VZW "The Golden Falcon”/1ste Wing Historical Centre te BEVEKOM, waar hij omringd 
door enthousiaste vrijwilligers, de plicht om de herinnering aan het roemrijke verleden van 
de Belgische militaire vleugels levend houdt. 

 
Le "Pti Van", comme indiqué sur le gouvernail de direction du SV4B acquis fin 2013 et piloté par Guy VAN 
EECKHOUDT et Olivier, l’un de ses fils. L’appareil est vu ici à GOSSONCOURT en juillet 2014. (Photo Jean-
Pierre Decock). 

 

 
Tekst: Luitenant-Kolonel b.d. Gilbert DAVID. 

********** 
 

Jacky de LEENER, vrijwilliger Commando 1942. 

Zijn dienstneming bij de geallieerden in 1940 en zijn dienstneming als vrijwilliger 
Commando in 1942.  

In het begin van de oorlog, Jacky De LEENER, had hij op dat moment maar 18 jaar en enkele 
maanden. Hij werkte destijds als bediende in een bureel van de P.T.T. (ndlr: Post Telegraaf 
Telefoon) te BRUXELLES. Het volledige personeel werd naar OOSTENDE gestuurd om 
nadien ingescheept te worden richting ENGELAND. Zeer vlug, rond de maand mei of juni 
1940, vonden we Jacky De LEENER al wandelend in de straten van LONDEN, op zoek naar 
een mogelijkheid om in de rangen te treden van de soldaten die de indringer van zijn 
vaderland bestrijden. 

In juni vond hij een mooie gelegenheid. De 13de Halve-Brigade van het 
« Vreemdelingen Legioen » die terugkomt en in transit was In ENGELAND van de veldtocht 
in NOORWEGEN (MALMÔ, NARVIK). Een deel van zijn effectieven was reeds terug in 
FRANKRIJK. De meerderheid ervan was in ENGELAND gebleven, waar ze zich onder het 
bevel van de Generaal De GAULLE hadden geschaard vanaf de 18 juni 1940. Met het doel 
zijn effectieven te verhogen geeft de 13de Halve-Brigade een conferentie in de zaal « 
Olympia » te LONDEN. Een tiental Belgen bevonden zich tussen de toeschouwers. Onder 
hen een Jacky De LEENER die zeer vlug overtuigd is.  
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De volgende dag plaatste hij zijn handtekening onderaan de papieren die hem soldaat 
maakten van de 13de Halve-Brigade van de Franse Vrije Strijdkrachten. Nog dezelfde dag is 
hij naar ALDERSHOT gezonden om er de opleiding te volgen. 

Het zal een vlugge opleiding zijn. Op het einde van de maand juli werd hij uitgerust 
door de Franse Militaire Autoriteiten met een zandkleurig uniform. De tijd om deze 
eigenaardige vermomming aan te passen en de nieuwelingen bevonden zich ingescheept 
met de Halve-Brigade op de H.M.S. PENNLAND, richting GIBRALTAR en de kusten van Noord 
AFRIKA. Het eerste objectief was DAKAR bezet door het « Vreemdelingen Legioen » trouw 
gebleven aan de Regering van VICHY. Verscheidene malen werd de ontscheping bevolen, en 
steeds op het laatste moment gestopt werd door een tegen bevel. De Generaal De GAULLE 
weigerde dat de Fransen, wat ook de verschillende politieke ideeën zijn zich elkaar te 
doden.  

De 13de Halve-Brigade werd dus richting CAMEROEN gezonden, vertrekpunt van een 
ware doorkruising van AFRIKA. In 1941 bevonden ze zich betrokken in de veldslag van 
ERYTHRÉE, een weinig later in de veldslag van SYRIE, waar ze deelnamen aan de bevrijding 
van DAMAS. Ook daar bevonden zich de « Franse Vrije Macht » betrokken in de veldslag 
met het « Vreemdelingen Legioen van VICHY », maar zeer vlug werd de wapenstilstand 
verkondigd. Daardoor kon men in de straten van DAMAS kleine schilderachtige tonelen 
bijwonen, maar spijtig genoeg zeer tragisch tussen het weerzien van de Gaullisten en de 
leden van de pro-regering van VICHY, door hun taal te uiten met kunst en zekerheid de zo 
zeer bekende Franse scheldwoorden. 

Daarna volgde een ander operatie toneel dat van EGYPTE, naar het tijdperk van El 
ALAMEIN (De historische veldslag van El ALAMEIN vond plaats op 2 juli 1942). De 
Geallieerde Legers waaronder zich het 13de Halve-Brigade bevond zijn de reorganisatie 
begonnen. Jacky De LEENER en zijn Belgische kameraden maakten zich klaar met hen tot op 
het ogenblik dat een zekere Commandant LEGRAND, van Belgische nationaliteit, die het 
kamp van de Halve-Brigade had vervoegd. De Commandant LEGRAND was gestuurd door de 
Belgische Regering in LONDEN, om vrijwilligers aan te werven om een Brigade « Only With 
Belgians » op te richten in ENGELAND. Hij praatte zo indrukwekkend dat al die 
woestijnratten zich bekoord vonden door zijn redeneringen. Onmiddellijk vroegen ze het 
rapport aan van de Kolonel Brigade Commandant.  

Ze legden hem uit dat ze verkozen hun landgenoten te vervoegen in ENGELAND. Maar 
hen argumenten waren weinig overtuigend gezien het antwoord van de Kolonel eveneens 
kort en veelzeggend waren. Heren U bent legioensoldaten, U zal legioensoldaten » blijven. 
De dag nadien was er geen spoor meer van de Belgen in het kamp van de 13de Halve-
Brigade van de Franse Vrije Macht. De nacht waren ze geruisloos ervandoor gegaan.  

Enkele dagen later bevond Jacky De LEENER, deserteur, zich in KAIRO, in het bureel 
van de Consul van BELGIE. Hij overhandigde hem enkele ponden sterling voor het feesten 
van zijn afscheid op Afrikaanse bodem. Wat geschiede. 

Na een tocht van een goed honderdtal kilometers, bevond Jacky De LEENER zich in 
SAINT-JEAN-D'ACRE, een waar gat, het woord is hier niet misplaatst en zag hij de eerste 
Belgische vlag sedert zijn vertrek in LONDEN. Meerdere Belgen wonende in AFRIKA waren er 
verzameld om het « Afrikaans Contingent » van de Belgische Brigade te vormen in 
ENGELAND, en weldra vervoegden ze ENGELAND via de maritieme weg. Eindelijk vonden ze 
de andere Belgen terug in GREAT MATVERNE, dicht bij STRATFORD-ON-AVON.  
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Kleine teleurstelling! Al die ex-legioen soldaten die reeds twee 
jaar actie achter de rug hadden, bevonden zich nu bijna 
gelijkgesteld aan de nieuwe aanwervingen. Men zal niet 
verwonderd zijn als enkele dagen later de Belgische Regering 
aanvaarde deel te nemen aan de oprichting van een Commando 
Inter Allié (het 10 I.A. Commando), en De LEENER en al de anciens 
van de oorlog zich omverliepen aan de tent van hun Commandant 
om zich als vrijwilliger te melden. Zeven officieren en een 
honderdtal onderofficieren en soldaten vormden dusdanig de « 4th 
TROOP » Belgische Commando’s.  
 
Er waren ook TROOPS van Polen, Frankrijk, Holland, Noorwegen, 
Joegoslavië en zelfs een speciale TROOP van “Tegen-Intelligentie » 

en «X TROOP » genaamd en opgericht met Duitse Anti-Nazis ! Na zijn geslaagde Commando 
opleiding in het « Commando Training Center » in ACHNACARRY, zal Jacky De LEENER zijn 
training verderzetten in ABERSOCH, aan de voet van de berg SNOWDON.  

Een harde training, onderbroken met verblijven in de Scholen van Ontschepen in 
PORTSMOUTH en PLYMOUTH. De Korporaal De LEENER en zijn Kameraden neme deel aan de 
opdrachten en veldtochten in de schoot van de Belgische 4de TROOP.  
September 1943, de 4th TROOP, de Poolse TROOP en de speciale 3th TROOP vertrekken naar 
Noord AFRIKA voor een periode training.  
Op 02 december 1943 komen ze aan in TARENTE en de veldtocht van ITALIË.  
Einde februari 1944 eindigt de veldtocht van ITALIË, inscheping in BARI en vervoegen 
JOEGOSLAVIË met bestemming het eiland VIS, tweede veldtocht waar de Belgische 
Commando’s de partizanen van TITO helpen het eiland te beveiligen, entering van de Duitse 
logistieke boten op de Adriatische zee en nemen deel aan verschillende raids op de 
naburige eilanden. 
Op 18 mei 1944 inscheping in NAPELS en aankomst in LIVERPOOL de 2 juni 1944. Te laat 
voor de deelname aan de operatie « OVERLORD » (Ontscheping in Normandië).  
 
Operatie RUMFORD, eiland YEU. 
De training navigatie herneemt in SAINT-YVES on CORNOUAILLES, de korporaal Jacky De 
LEENER wordt monitor en verschaft een opleiding aan andere Commando’s voor het 
beheersen van een « DORY », (een verbeterd houten vissersbootje door de Engelsen met 
een motor aan boord). Gedurende de training krijgen ze de opdracht (Operatie RUMFORD) 
verkenning van het eiland YEU. De Luitenant DAUPPE wordt aangeduid als bevelhebber van 
de sectie voor de verkenning. 
Onder de leden van de ploeg: Luitenant DAUPPE, De LEENER, P VANDENDAELE, Ch. 
LEGRAND, G. VAN DEN BOSSCHE, A. IMPE, een Engelse operateur radio. Hun opdracht, een 
verkenning op het eiland voor het nazien van de tegenwoordigheid van Duitse troepen. Ze 
vonden geen sporen van de vijand. 
Einde september 1944, terug in NORMANDIË (AVRANCHES) en vervolgens naar BRUGGE 
begin oktober en op 1 november 1944 de veldtocht van WALCHEREN.  
Op 24 april 1945 de opdracht « Tegen Intelligentie » in DUITSLAND met een politie 
opdracht, aanhouden van de NAZIS, leden van het Waals Legioen en van de leden SS 
LANGEMARK.  

Texte : Revue FM N° 38 du 04 septembre 1969. 
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1992-1993. 1 JAAR BELGISCHE HUMANITAIRE 

GEWAPENDE OPDRACHT. 
Niet te vergeten. In naam van de helden die niet terugkeerden. Voor 

degenen die vandaag nog steeds de littekens van de opdracht dragen.  

SOMALIË een humanitaire valstrik? 

Zomer 1992 zoals zo vaak in het verleden het nieuws van AFRIKA, waarover de media 
berichten weer gruwelijk zijn om naar te kijken. Hongersnoden, burgeroorlogen, 
standrechtelijke executies en opnieuw is het in de Hoorn van AFRIKA dat alles zich afspeelt. 
We schudden ons geweten door de beelden van kinderen met uitgemergelde lichamen, en 
door de verzaking van de NGO'S (Niet Regering Organisaties) die in wanhoop het land 
verlaten, voor een oproep te doen aan het plichtsgevoel van de beschaafde wereld, van wie 
men een oplossing verwacht voor alles. 

 

SOMALIË waar is het en wat is het, en WAAROM??????? 
 

We vinden de eerste verwijzingen naar SOMALIË in de tijd van de farao's, toen de 
Egyptenaren op zoek gingen naar mirre en wierook om hun overledenen te balsemen in het 
land. In de oudheid onderhield Noord-Somalië nauwe banden met EGYPTE en het Arabische 
schiereiland. Sommige historici bevestigen dat de regio ook bekend was bij de Grieken en 
Romeinen. 

 
Na strategisch te zijn geworden sinds de opening van het Suezkanaal in 1869, 

begonnen de Somalische kusten Europeanen te interesseren. GROOT-BRITTANNIË heeft al 
een kolentankstation voor zijn schepen die naar INDIË gaan bij ADEN en vestigt zich 
geleidelijk aan in het noorden van SOMALIË (huidig noorden van SOMALIË). In 1887 bezette 
GROOT-BRITTANNIË de hele kust en riep een protectoraat uit over SOMALIËLAND. In 1905 
nam ITALIË het bestuur van SOMALIA (huidig zuiden van SOMALIË) over en verkreeg de 
erkenning van zijn grenzen van wege ETHIOPIË. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, viel 
ITALIË SOMALILAND binnen. Maar in 1941 heroverden de Britse troepen hun protectoraat 
en vervolgens ETHIOPIË. Na hun onafhankelijkheid op 1 juli 1960, SOMALILAND en het 
Italiaans SOMALIË verenigen zich en worden een Republiek SOMALIË. 

 
In de nacht van 20 op 21 oktober 1969 greep generaal Mohamed SIAD BARRE de 

macht, die hij niet zou opgeven tot 1990. Hij verkondigde dat SOMALIË voortaan een 
Socialistische een partij staat zou zijn. Op 23 juli 1977 vielen Somalische troepen OGADEN 
binnen. De oorlog zal geleidelijk veranderen in een guerrillaoorlog. SIAD BARRE lijdt aan 
leverkanker en heeft niet langer de kracht om zijn clan op zijn plaats te houden. Een andere 
Generaal neemt geduldig zijn tijd om MOGADISHU in te nemen, het is Mohamed FARRAH 
SAID. In april 92, de troepen die loyaal waren aan SIAD BARRE, onder leiding van zijn 
Schoonbroer, Generaal MORGAN, worden nog een laatste keer teruggeslagen en op de 
vlucht gejaagd door die van Generaal AIDID. SIAD BARRE verlaat SOMALIË definitief en zoekt 
zijn toevlucht, eerst in KENIA en vervolgens, definitief, in NIGERIA. Hij overleed daar op 2 
januari 1995 op 75-jarige leeftijd aan een hartaanval. 
 

Heel SOMALIË leeft in hongersnood. De chaos heerst tussen de verschillende facties, 
groepen vormend van wispelturige allianties die de macht opeisen over hun grondgebieden. 
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De humanitaire hulp wordt verduisterd door krijgsheren die zich haasten om het tegen een 
hoge prijs te verkopen of om het voor hun troepen te houden.  

 
Het is onmogelijk voor NGO'S om zich te verplaatsen zonder gewapende "escortes", 

die natuurlijk moeten worden "gehuurd" om de veiligheid te garanderen. In juli zal de 
publieke opinie in de wereld het Somalische drama ontdekken. Een vluchtelingenboot loopt 
aan de grond op de stranden van JEMEN. Er is geen tijd meer te verliezen, de vrede in 
SOMALIË moet worden hersteld en deze hongerlijdende bevolking moet worden geholpen. 
Uittreksel en met toestemming van de auteurs van een brochure SOMALIË, Jean CARDOEN. 

 
Chronologisch. UITTREKSEL uit het velddagboek van de detachementen. 

(Uittreksel van een artikel geschreven door Majoor Jean VAN GILS, tijdschrift Infanterie)  
 
Begin september 1992 werd de Para-Commando Brigade op de hoogte gebracht van 

een mogelijke opdracht en stond aanvankelijk het 1ste Bataljon Parachutisten (1 Para) klaar. 
11 sep: bij ministerieel besluit wordt de VN op de hoogte gebracht van de 
terbeschikkingstelling van 550 Belgen. Gedurende drie maanden bereidt het Belgisch 
detachement zich voor. In november stelt president Bush een interventie in SOMALIË voor. 4 
Dec: bij de VN wordt gestemd over de opdracht RESTORE HOPE en verklaart BELGIË zich 
bereid om deel te nemen. 9 Dec: het Amerikaanse expeditieleger arriveert in MOGADISHU. 
11 dec 1992: de 11de Compagnie Parachutisten en het tactische hoofdkwartier van het 
Bataljon vertrekken uit DIEST. 
11 en 18 Dec: aankomst in MOGADISHU, verdediging luchthaven en planning opdracht. 
18 Dec: inscheping aan boord van de USS RUSHMORE, de USS JUNEAU en met de USS 
MARSHALL, de USS KITTY HAWK plus het Franse fregat DUPLEIX. 
20 Dec: versterkt met een Compagnie US MARINES die landen en de controle over de haven 
en het vliegveld nemen. 
21 /26 Dec: landingen van de Belgische C130 en C141 US met de rest van het detachement. 
23 Dec: eerste patrouille in de stad, de milities van Kolonel JESS zijn gelokaliseerd. 
27 Dec: aankomst van Brigade Generaal US MAGRUDER, Commandant US de HRS (*) 
(HUMANITARION RELIEF SECTOR) KISMAYO. 
30 Dec: eerste patrouille in de JUBA vallei naar BUUR KOY. 
09 Jan: de Belgische logistieke ondersteuningsboot ZINNIA komt de haven binnen. Zijn Heli 
voert een verkenning van de stad uit. In de dagen erna worden de shuttles tussen DJIBOUTI 
en KISMAYO georganiseerd. 
13 Jan: de voertuigen van de 21ste Compagnie Parachutisten vervoegen. 
16 Jan: de ACP (Dropbare Medische Antenne) behandelt de eerste gewonde Somaliërs. 
23 Jan: eerste gewonden in de rangen van het 1ste Bataljon Parachutisten (1Parra). De 
opdrachten volgen elkaar op en diversifiëren. De gevechten tussen de JEFF-en de MORGAN-
facties zijn bijna permanent. Incidenten met de mannen van 1Para komen regelmatig voor. 
Er wordt een avondklok ingesteld. 
20 Feb: het Eskadron van het 4ème Chasseurs à Cheval (4 ChCh) versterkt het detachement. 
22 Feb: MORGAN'S mannen proberen KISMAYO te infiltreren. De mannen van JESS trekken 
zich terug.  
05 Mar: het Belgische detachement krijgt het Commando over de HRS. 
08 Mar: de Belgische Brigade Generaal R. KEYMEULEN komt aan in KISMAYO. 
10 Mar: ongeval en overlijden van 1 Sergeant VANDENWEYNGAERT. 
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12 Mar: ontploffing van de jeep in HOOSINGO, Korporaal JACOB, Korporaal NOEL en de 
Luitenant (R) BOON komen om het leven. 
19 Mar: de staakt-het-vurencommissie van ADDIS ABEBA bezoekt KISMAYO. 
27 Mar: de mannen van het 2de Bataljon Commando vervangen het 1 Para. 
14 april: Luitenant-Kolonel F. VAN DE WEGHE neemt het commando van Kolonel SBH M. 
JACQMIN over. Nacht 06 07 Mei: ernstig incident in KISMAYO, Kapitein B. VAN DRIESSCHE 
raakt gewond. 
04 Aou: Luitenant-Kolonel SAVELS van het 3de Bataljon Parachutisten (3Para) neemt het 
Commando over van Luitenant-Kolonel F. VAN DE WEGHE. 

De Compagnie Antitank (ATk) van FLAWINNE, onder bevel van Majoor Ph LATTAQUE, 
maakt deel uit van het derde detachement. De Groene Mutsen zullen betrokken zijn bij het 
gevecht van JILIB. December 1993: einde opdracht voor de Belgen, de Indiase Generaal 
BHAGT neemt de HRS over. 
Nvdr: Te lezen met de foto’s DAGGER NEWS. Voor meer informatie, Museum der 
Commando’s. 

ALLE SOLDATEN deden hun werk. 

In maart 1993 krijgt het Belgische detachement het bevel over de zone HRS 
(*) KISMAYO. 

De zone is een regio in het zuiden van het land grenzend aan KENYA. De politieke en/of 
militaire situatie was op geen enkele manier te vergelijken met die algemeen bekend in het 
land. Het volledig beschrijven in een paar regels met betrekking tot de geografische, 
demografische, politieke of militaire situatie is zeer ingewikkeld. 

De havenstad KISMAYO bevindt zich op een kleine afstand van de evenaar. De 
zogenaamde omgevingstemperatuur is ongeveer 30 °C. Maar onnodig te zeggen dat het 
vaak andere pieken bereikt met een hoge vochtigheidsgraad. In verticale positie op de 
evenaar komt de zon rond zes uur op en 's avonds om achttien uur valt de duisternis in. Dit 
beïnvloedt onverbiddelijk de militaire operaties. Het regenseizoen duurt van april tot 
oktober. In de stad zijn de straten in goede staat en vormen ze niet veel problemen, maar 
buiten de stad ontstaan de moeilijkheden. Je verplaatsen wordt dan moeilijk en is soms 
onmogelijk met gewone voertuigen.  

Ten noorden van de stad stroomt de JUBA, de 
enige Somalische rivier met permanente stroming. In de 
omliggende valleien heeft zich een luxe vegetatie 
ontwikkeld en staan grote palmbomen. In de JUBA-vallei, 
richting het zuiden, het westen en tot aan de Keniaanse 
grens, brede vlaktes bezaaid met paraplubomen die het 
landschap versieren. Onder deze opmerkelijke bomen 
groeit een maquis waar we soms baobabs waarnemen. 
Dit zijn de bomen van woorden waar soms het recht 

wordt uitgesproken.  
In het zuiden van het land vindt men Bantoes en 

Somaliërs van Berber afkomst die er samenleven. 
Sommigen zijn boeren in de brede zin van het woord, 
anderen jagers, vissers, herders, nomaden etc. In deze 
vruchtbare vlaktes vindt men er vaak bevolking van 
nomadische herders met hun kuddes van enkele 
duizenden stuks vee (dromedarissen, koeien).  
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Richting de Keniaanse grens langsheen een weg zien we wrattenzwijnen, antilopen en 
soms rennen voor de jeep wilde kalkoenen die voor ons wegvliegen in een ware zwerm.  

Somaliërs zijn van nature krijgers, vaak arrogant, altijd bestand tegen elke vorm van 
organisatie of niet-traditioneel gezag. Het Somalische volk spreekt dezelfde taal, Somalisch 
en praktiseert de Soennitische islam Ze hebben dezelfde cultuur, maar... ze hebben de 
bijzonderheid dat ze gestructureerd zijn in verschillende clans, subclans, vaak rond families.  

 
De zes belangrijkste clanfamilies bestaan uit HAWIGE, DAROOD, ISAAQ, DIR, DIGIL en 

RAHANWEYNE stammen. Gezien de noodzaak wet is, aarzelen ze niet om geweld te 
gebruiken, om te beweren dat het recht van de sterksten is. Ongeluk voor de 
overwonnenen. In de visie van afstammingslijnen is het gebruik van geweld toegestaan om 
iemands land, vee, toegang tot weiden of water te verdedigen. Het dragen van een wapen is 
voor hen vanzelfsprekend. In de samenleving is geen plaats voor zwakken en armen. De 
sterkste overwint is de regel. Bij zo'n organisatie van de samenleving heeft de plaats van de 
vrouw ook zijn regels. 

KISMAYO was een prachtige stad aan de Indische 
Oceaan. Een diepwaterhaven die het aanmeren van 
zeeboten mogelijk maakt, een gebied dat ideaal is 
gereserveerd voor offshore-boten, en in de prachtige 
baaien met witte zandstranden. Verder weg veel 
diepere gebieden die voorouderlijke 
vulkaanuitbarstingen hadden uitgehouwen. In het 
westen de bush, in het oosten de oceaan. Een oceaan, 
de ene dag met paradijselijke stranden en die de 

volgende dag meester wordt van de omgeving en hij woest in opstand komt, woedend in zijn 
uitspattingen en hij alles opslokt. Het moet goed zijn geweest   VOORDIEN   om daar te 
wonen. Daar werden ook de ruïnes van een oud vakantiedorp gevonden. 

 
(*) HRS (HUMANITAIRE HULPSECTOR).  

Is een gebied toegewezen door UNITAF (UNITED TASK FORCE SOMALIA) en vervolgens 
UNISOM als grondgebied van UNITAF wordt toegewezen als een gebied van exclusieve 
verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het welzijn en de 
bezette natie en had bovenal een mandaat om het werk van NGO'S te bevorderen ten 
behoeve van de lokale bevolking. 

(*1) In de stad KISMAYO waren er in 1993 ongeveer 90.000 geregistreerde inwoners, 
maar ter plaatse en na de bewegingen van ontheemden moeten het er 200.000 zijn 
geweest.  

De aflossing. Het tweede detachement. 
 
In het voorjaar 1993 is het geen gerucht meer. De beslissing is bekend, het 2de Bataljon 

Commando zal het 1Para aflossen SOMALIË. Binnen de eenheid circuleert de magische zin 
"Als 1Para het deed, kunnen wij het ook". Met andere woorden, je moet voorbereid zijn. 
Met het oog op wat de media uitzenden en wat er niet wordt gezegd binnen de grote en 
zwijgende werkgever, moeten we voorbereid zijn. De oudsten begrepen al snel dat vier 
maanden opdracht naar de evenaar iets anders is dan landgenoten te gaan ophalen in onze 
voormalige koloniën.  
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Na de val van het IJzeren Gordijn werden de opdrachten aangepast. Onze uitrusting 
soms verouderd moet worden aangepast. Het kost tijd en het is duidelijk dat we de tijd niet 
meer hadden het te doen. 

 
De organische tabel had personeelstekort. Het zal aangevuld worden door de Batterij 

VA Para-Commando, aangepast tot een infanterie-eenheid. Toegegeven, ze zijn 
Nederlandstalig, maar we kennen ze, het zijn groene mutsen zoals wij.  

Het Nederlandstalige 1ste Jagers te paard (1JP) zal onze vuursteun zijn met lichte 
pantservoertuigen. Daarentegen is hun Franstalige tegenhanger, het 4ème Chasseurs à Cheval 
(4ChCh) al ter plaatse. Voor de andere eenheden ter plaatse, een aflossing om de beurt is 
voorzien, afhankelijk van de behoeften en omstandigheden. 

 
Sommigen van ons werden uitgenodigd om training te volgen over-en met materiaal 

die ter plaatse wordt gebruikt en die niet organisch voorzien is in FLAWINNE. Gezien de 
feedback van 1Para zullen we nieuwe interventietechnieken moeten verwerven en 
beheersen. 

 
Het sturen van een verminderd verkenningsteam, vergezeld van zogenaamde contact 

teams, afkomstig van de Staf van de Brigade Para-Commando (zij zijn verantwoordelijk voor 
het goede verloop van de aflossing, inclusief het oplossen van bepaalde problemen) zal niet 
overal antwoord op geven. Inderdaad, ter plaatse is de situatie permanent in beweging. 

 
De ESR’S (Speciale ploeg Verkenners) zijn geïmplementeerd. Transmissiemiddelen 

vanuit DUITSLAND versterken het systeem. Er zijn technische middelen om de bevolking te 
helpen. De Zinnia is aangemeerd met zijn medische mogelijkheden. De havencontrole is 
operationeel. Het aspect van het contact met de lokale bevolking is versterkt. 
Gevolg........ Het is nu een Brigade onder leiding van een Generaal. 

 
Een laatste synthese en cohesie oefening organiseren wordt snel utopisch. 
Het maakt niet uit, we zullen het doen door middel van workshops, op het gebied van 

de praktijk in het oefenkamp van MARCHE EN FAMENNE. We zullen onze ervaringen delen. 
Een paar weken later zal het onze beurt zijn om de klus te klaren. 
 
Vier maanden later zal het aan het 3Para en de Compagnie Antitank zijn om het waar te 
maken...... 

 
VERENIGD VEROVEREN WE. ALLE SOLDATEN deden het werk. 

 
Tekst: Freddy BOUQUELLOEN.  

Archieven Museum der Commando’s. 
Vrije vertaling Hubert PAUWELS. 

 
(*1) De ontheemden, vluchtelingen. Ontheemden: diegenen die hun woonplaats 

hebben verlaten maar in het land van herkomst blijven. Vluchtelingen: diegenen die naar 
een ander land vluchten. 

********** 
 



 

14 

 

ERVARING VAN DE SECRETARIS VAN C MED PARA-
COMMANDO 3de DETACHEMENT UNOSOM II 1993. 

Van tankjager naar tank gejaagde, de omschakeling van de Compagnie (Cie) Anti-Tank 
(ATk) van jager naar gejaagde. Juni 1993, kreeg ik het bevel van mijn Korpsoverste, 
Luitenant-Kolonel Doctor HAINAUX, me aan te bieden in de Cie ATk, ten einde tijdelijk 
opgenomen te worden als Chef verpleger in de Compagnie.  

De Cie ATk was in volle omschakeling om over te gaan naar een lichte tankeenheid, 
voor de opdracht UNOSOM II. De jeeps van de ATk werden vervangen door lichte verkenning 
tanks CVRT ((Combat Vehicle Reconnaissance Tracted). Dit om ingezet te worden met het 
3de Bataljon Parachutisten in SOMALIË om er het 2de Bataljon Commando af te lossen, ik had 
nooit gedacht dat deze toch wel kleine tanks zo een grote vuurkracht hadden. Ongelooflijk 
maar waar, ik had reeds volle respect voor dat wapen maar nu was het gewoon een 
bewondering geworden. Bij mijn aankomst in de Cie werd ik ontvangen door de RSM 
Adjudant DIMANCHE die me bij de Cie Commandant, Majoor LATTAQUE bracht en die me 
een goede briefing gaf. 

Half Augustus 1993 kwamen we aan in KISMAYO, een kleine havenstad in SOMALIË, 
waar we ons installeerden voor enkele dagen in een half vernielde hoek van de haven om 
ons voor te bereiden voor de opdracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De haven van KISMAYO. 
Daarna richting BANDAR-SALAAM, waar we toekwamen in een vernielde door de Chinezen 
opgebouwde rijst plantage. Een soort kamp waar elke eenheid van ons detachement 
langskwam en ontvingen er de orders om volgende opdrachten uit te voeren, er was geen 
enkele veiligheid. Op aanvraag van de Majoor om er te blijven, en na toestemming van het 
HK bleven we in BANDAAR.  

 
Na een week werken stelde ik vast dat de mannen van de ATk, onder de deskundige 

leiding van de CQMS Adjudant FIEVET, van een moeilijk te verdedigen kamp, ervan een 
georganiseerde basis heeft gemaakt. Met alles erop en eraan, zelfs stromend water en een 
modelkeuken, geleid door de Chef kok, Korporaal Serge DUBOIS, stortbaden, een 
verpleegzaal, kortom, een kamp zeer goed verdedigbaar. Na een paar dagen werd ik 
aangeduid om als veiligheid een Amerikaans ONG, World-Concern te vergezellen, samen met 
de Korporaal JOIE en zijn ziekenwagen (CVRT Samaritaan), die in alle dorpen medische 
verzorging gingen verschaffen. Men had ons verteld dat de Somaliërs een fier volk waren, 
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maar met al die ellende die ik daar vaststelde had ik vlug begrepen wat het woord fierheid 
inhield. Dus, beveiligen, maar toen ik die mensen van die ONG zag werken had ik vlug 
begrepen dat ik tot niets diende, behalve enkele medicamenten bezorgen tegen Malaria 
werd er niet veel gedaan. 

 
Ik dacht dat ik met mijn Afrikaans verleden reeds alles gezien had, maar ik moest vlug 

vaststellen dat ik in feite nog ver van de juiste diagnose was.  
Ik overdrijf met moeite als ik zeg dat er mensen op de grond lagen te rotten, 

ongelooflijk, tropische zweren, zwaar ontstoken verwondingen, alles wat men kan indenken 
kwamen we hier tegen. En daar kwam onze ONG die we beveiligden niet tussen, dus, geen 
verzorging. Ik heb dan ook voorgesteld dat ik het nodige zou medebrengen om die mensen 
te verzorgen, en daar waren ze dadelijk mede akkoord. Die avond heb ik alles klaar gemaakt 
met Korporaal JOIE, die mij bijna altijd vergezelde. Dit was wel de beste keuze aangezien hij 
gevechtsbrancardier was. Dit stelde me in staat de eerste zorgen toe te dienen, eerste 
zorgen, het doet me lachen, in deze toestand wilde dat niets zeggen, zo groot was hun nood. 
Indien ik in BELGIE zou doen wat ik daar deed zou ik zware problemen gehad hebben met de 
wet.  

 
Het eerste dorp waar we tussen kwamen was MAREERE, met als ziekenwagen een 

CVRT Samaritaan. Die dag hadden we ongeveer een dertigtal personen te verzorgen, en we 
dachten dat dit ongeveer altijd zo zou zijn, maar weet U, de TAM TAM, die werkt daar zeer 
goed, na enkele dagen telden we reeds tussen de zeventig en de honderd patiënten, en dit 
was noch het maximum niet. Een paar voorbeelden genomen uit de honderden sukkelaars 
die we hebben kunnen helpen. Op een namiddag, in een klein dorpje, had men een 
hoogzwangere vrouw stervend gevonden. Haar echtgenoot die haar vergezelde en wetende 
dat normaal een man geen vrouw mocht verzorgen.  

 
Wat te doen? Via mijn vertaler heb ik de echtgenoot overtuigd dat ik zijn vrouw moest 

verzorgen, zo niet zou ze overlijden binnen het uur, en natuurlijk was hij onmiddellijk 
akkoord. Ik heb met grote lakens een plaats afgezonderd zodat niemand iets kon zien. Die 
vrouw was werkelijk zwaar ziek, haar beide borsten waren zo ontstoken dat de tepelhof 
volledig in de borst was verdwenen. Zo een ontsteking ziet men niet dikwijls in een leven. 
Met een stilet heb ik enkele kleine inkervingen gedaan in beide bosten, in een paar 
seconden waren de nier vormen (dit is een bakje dat men onder de verwondingen houdt om 
er de etter in te laten lopen) gevuld.  

 
Na ontsmetting en verband enkele dagen antibiotica zouden we wel verder zien. Ik heb 

deze vrouw teruggezien twee weken later met een prachtige baby, ze zag er volledig 
genezen uit. Helaas had ik geen tijd om erbij te gaan, de wachtzaal (lees dorpsplein) was 
overvol met patiënten. Zulke problemen waren gelukkig niet in de meerderheid, maar er 
waren er tientallen andere die het vertellen waard waren, maar dan had ik een boek van 
duizend bladzijden nodig gehad. Toch hierbij twee andere gevallen die het vertellen waard 
zijn, maar minder indrukwekkend dan tientallen anderen.  

 
Op het einde van een zeer speciale week, namelijk, drie hinderlagen, gelukkig zonder 

gewonden of erger in onze rangen zijn we tussengekomen in een dorp ”in het midden van 
nergens” na die dag wisten we waarom. In de streek waar we ons bevonden betwisten twee 



 

16 

 

rebellengroepen de macht, de ene noemde “de Caldjell” de anderen de “”?””, wat we 
vaststelden is dat het geen communicanten waren.  

 
Bij onze aankomst in dit dorp zonder naam, werden we reeds opgewacht door al de 

ellende die er ter beschikking was, de (TAM TAM) weet U! De verzorging begon om ongeveer 
10h30 tot ongeveer 15h00. In al die ellende een zwaar probleem. Een man van een dertigtal 
jaren met een zware ontsteking van zijn linkerhand. Ik dacht dat hij een bokshandschoen aan 
had, zijn hand was donkerbruin van de etter, ik heb met een scalpel driemaal tussen zijn 
vingers geduwd. Ongelooflijk hoeveel etter daar uitgelopen is, drie nier vormen vol en dit 
zonder al te veel in de hand te duwen.  

Na volledige en diepgaande ontsmetting, een goed verband, een zware behandeling 
met antibiotica voor een tiental dagen. Ik hoopte dat dit geholpen heeft daar ik die kerel 
nooit meer teruggezien heb, en dit om de volgende reden, we zijn er nooit teruggegaan.  

Bij het buiten komen van de schuur waar 
ik de verzorging deed, nam ik plaats op een 
CVRT om terug te keren naar onze basis, 
honderden mensen wachten ons op. Ik dacht, 
nieuwsgierigheid, maar vanuit die menigte is er 
een steen geworpen, met een “steenslinger”, 
meermaals harder dan met de hand geworpen 
stenen, recht op mijn borstkas, gelukkig had ik 
mijn kogelvrije vest aan. Zonder deze vest had ik 
zeker een zware verwonding gehad, gelukkig nu 
maar een grote diepblauwe plek, van een 
dankbetuiging gesproken. 

Begin oktober braken er zware onlusten uit in het dorp “JILIB” een tiental kilometer 
van onze basis. Dadelijk waren we in alarmtoestand, een deel van de Cie was reeds in JILIB, 
de rest was in de basis om die eventueel te verdedigen. De Cie met alarm van het 3de 
Bataljon Parachutisten was op weg om ons te versterken. Plots kwam er een bericht binnen 
van de Cie Commandant dat ik me met de Samaritaan naar JILIB moest begeven. Daar 
aangekomen zag ik onze dokter en zijn chauffeur op de grond liggen, achter zijn Unimog 
ziekenwagen, dit op een kruispunt bij het binnenrijden van JILIB, en dit onder het vuur van 
de rebellen, het was zo dat er hier zeker geen improvisatie toegelaten was. 

Na een vlugge beoordeling van wat we het beste en het veiligste konden ondernemen 
werd beslist dat ik me met de Samaritaan tussen het vuur en onze mensen zou plaatsen. Ik 
lag op de CVRT en nam de rebellen onder vuur zoals de manschappen de Cie die vuurden 
vanuit hun stellingen. Eens onze mannen buiten het vuur van de rebellen zijn we samen, de 
Unimog en onze CVRT achteruitgereden tot we in dekking van de Cie waren. Dit mag niet erg 
lijken, maar de zware beschietingen vanuit alle hoeken bracht een zekere sfeer met zich 
mede. 

We zijn in SOMALIË gebleven tot begin december, daarna terug naar BELGIË en terug 
een normaal leven. In ieder geval kan ik dit land niet uit mijn gedachten verbannen. Ik vraag 
me steeds af waarvoor onze tussenkomst heeft gediend gedurende een jaar, gezien men de 
huidige toestanden vaststelt, niet veel. 

Tekst: Adjudant-Chef b.d. BRAECKMAN Oscar. 
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                                                                            Van rechts naar links: Hillaert, Geens, J-P en Bouquelloen. 

 
Louis HILLAERT werd geboren in WONDELGEM op 11 januari 1941 en overleed in TROISDORF 
(Duitsland) op 22 april 2023, hij was toen 82 jaar oud. 

Als jongeman begon hij zijn loopbaan in het 2de Regiment Lansiers. In 1960 werd hij 
gerecruteerd door de ESR-SOE (Equipe Spéciale de Reconnaissance – Speciale Observatie 
Eenheid) in WEIDEN FBA (Belgische Strijdkrachten in DUITSLAND), wat later de ESR-GVP 
werd. In 1961, gedeeltelijk gevormd, vervoegdt hij met andere collega's "alle wapens van de 
ESR-SOE", het CE Para te SCHAFFEN.  

In Schaffen waar onder bevel van Capitaine GEURDEN het SAS-detachement (Special 
Air Service) werd gevormd, neemt hij deel aan de opleiding en de training van het 
toekomstige ESR (Speciaal Verkenningsteam). 

Op 1 september 1961 werd de Compagnie ESR-SOE officieel opgericht.  
Het SAS-detachement waarvan Louis lid was, sluit zich aan bij WEIDEN en maakte deel uit 
van het detachement van de Para-teams. 
Louis werd daarmee het enige lid van de ESR-SOE-GVP dat vanaf de oprichting tot de 
ontbinding (1994) in de eenheid heeft gediend. 

Hij bekleedde achtereenvolgens de functies van Teamcommandant, adjunct van het 
detachement Para-teams en uiteindelijk RSM van de eenheid. In al zijn functies heeft hij 
professionaliteit getoond voor alle tests, karakter en goed gehumeurd, veeleisend maar ook 
luisterend naar zijn mannen, hij bracht zijn hulp en ervaring naar wie het nodig had.   
Gewaardeerd door iedereen, soms onverzettelijk, maar altijd menselijk. 

Naast de kwaliteiten die van een ESR-GVP-Teamleider werden verwacht, was hij met 
zo'n lange periode van activiteit een synthese van alle specifieke gebieden van de Cie ESR-
GVP. Bij het parachutespringen toerde hij over al de aspecten, altijd op de eerste rij. Hij 
heeft deelgenomen aan bijna alle pilootcursussen in deze discipline. 

 
Vrije val in 1963, despatcher N°114 (02 mei 1968), kwalificatie operationele val in 

1971, instructeur van sprongen met gecontroleerde opening in 1980.  

Louis HILLAERT. 
Adjudant-Chef b.d.,Ancien RSM ESR, GVP, en 35 AA Para-

Commando. 
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Oxy air insertion in 1981 ... enz. Hij stond ook aan de top in de disciplines "berg", 
militair skileraar, opgeleid bij de Duitse gebirgsjägers. Op waterrijk gebied was hij kajakker, 
ervaren opgeleid in Noorwegen, gevechtszwemmer opgeleid bij NAVCLEARMIN in 
OOSTENDE. 

Toen de Cie ESR-GVP in 1994 werd ontbonden, beëindigde hij in 1996 zijn loopbaan als 
RSM in de 35ste Batterij AA Para-Commando. Hij zal gemotiveerd blijven tot zijn laatste 
dienstdag, zelfs deelnemen aan de radio-oefeningen van de Para-Commando Brigade, 
binnen het detachement van zijn eenheid. Persoonlijk ben ik van 1975 tot 1997 meerdere 
keren in de buurt van LOWIE (zoals zijn teamgenoten hem noemden) geweest en in 
verschillende situaties. 

Gedurende zijn pensioen was hij een beetje van de radar verdwenen. Hij was gehuwd 
met een Duitse vrouw op het einde van de FBA en woonde in TROISDORF (Duitsland).  
Hij bleef echter op de hoogte.  We zagen hem van tijd tot tijd in BELGIE, vooral tijdens de 
uitreiking van de brevetten despatcher in SCHAFFEN. 
 
Altijd glimlachend en een goed gezelschap.  
 

Maar mijn grootste herinnering is de twee maanden gedurende de Internationale 
cursus in ALTENSTAD en WEINGARDEN. De eerste Air Insertion Pilot Course. We waren met 
z'n vieren (drie ESR’s en ik) met "als Teamleider LOWIE, de ancien". Ik was de jongste in 
graad, niet de minst ervaren maar helaas soms de meest onstuimige. Louis heeft onze 
kwalificaties en ervaringen bijzonder goed beheerd. In naam van de onmisbare teamgeest, 
zodat het Belgische team, dat voor de gelegenheid was samengesteld, een voorbeeld was op 
alle gebied, en dit ten opzichte van de andere landen.  

We waren de eersten die onze parachute openden op hoogtes waar de overleving in 
seconden wordt geteld. Voordat we soms blindelings, naar een landingszone (gemarkeerd 
door een kruis van drie meter op drie) dreven op enkele tientallen kilometers afstand. Louis 
was dus ook een voorloper in de HAHO (Very High Altitude, High Altitude High Opening) 
techniek, een PROFESSIONEEL.  

In de jaren die volgden, onder de leiding van Kolonel Jan DESLE, anciens en leden van 
het Trg C Para ontwikkelden de technieken. Tegenwoordig is het perfect ontwikkeld en 
maakt het deel uit van de Internationale herkenning en uitstekende bekwaamheden van het 
SO Regt.   
LOWIE heeft zich inmiddels bij zijn oude vriend en collega Benny (Adjudant-Majoor Urbain 
GEENS(+)) gevoegd en laat ons, J-P en mij, als wezen achter.  
 
De tijd is meedogenloos, vrede zij met zijn ziel. 

 

Repose en paix Louis. 
Tekst: Freddy BOUQUELLOEN.  

Geschreven met medewerking van de Amicale ESR-GVP. 
Vrije vertaling: Hubert PAUWELS. 
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NIEUWS VAN HET MUSEUM. 
 

Slopen van de blok die de 12de Cie, de 16de Cie en de School Cie heeft 
gehuisvest. 
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Bibliotheek. 
 

 
"Bibliotheken zijn dromen. Dromen van degenen die ze wilden en bouwden. Dromen van 
degenen die ze frequenteren en liefhebben.  Dromen ingebed in duizenden en duizenden 
bewaarde pagina's." Pierre PEVEL 1. 
 

Het is dankzij ouderen zoals u dat deze bibliotheek is verwezenlijkt, het is dankzij u dat 
het leeft, de schenkingen waarvan het profiteert, vergroten alleen maar de duizenden 
bewaarde pagina's. Het zijn evenveel wapenfeiten, historische gebeurtenissen, menselijke 
verhalen, delen van erfgoed, beschrijvingen van apparatuur en vele andere dingen die zo 
aan u ter beschikking worden gesteld en raadpleegbaar zijn. 
 

De taak om alles te registreren is zwaar en het is een werk van lange adem, zoals 
"monniken-kopiïsten" onder leiding van een Armarius2 tellen de twee begeleiders van dit 
werk hun uren niet om een zo compleet mogelijke inventaris te maken die u ter beschikking 
wordt gesteld. 

 
Dankzij onze bibliotheek beheersoftware, "Book'in" rechten vrij, hebben we bijna 

2000 boeken vermeld, of het nu boeken, handleidingen, tijdschriften of typescripts zijn. Deze 
software stelt ons in staat om te zoeken naar de titel, deel van de titel of auteur. Het is dan 
gemakkelijk, dankzij een zeer nauwkeurige nummering, om het onderwerp van uw 
zoekopdracht te vinden. 
 

Veel militaire, civiele, nationale of regionale tijdschriften zijn ook beschikbaar en de 
onderwerpen die door hen worden behandeld zijn talrijk en weerspiegelen niet alleen het 
leven van eenheden, vriendenkringen, federaties enz., maar bevatten ook veel artikelen over 
historische of actuele onderwerpen.  
 

Al deze tijdschriften worden één voor één beoordeeld en er wordt een gedetailleerde 
verklaring van de inhoudsopgave van het artikel opgesteld. Tot op heden zijn de 
inhoudsopgaven van de volgende tijdschriften al beschikbaar: 
 

United We Conquer van januari 1990 tot oktober 1995, 
Toggle Rope van januari 1951 tot 2009, 
Tijdschrift ANPCV van april 1999 tot oktober 2022, 
Commando DAGGER van november 2001 tot april 2023, 
Memo, Historisch Tijdschrift van 1980 tot 1992, 
Spirit magazine van 1982 tot 2017. 
 

 
1 Pierre PEVEL werd geboren op 27 september 1968 in Nancy. Als zoon van een soldaat deed hij in zijn jeugd vele steden (Berlijn) 

bezoeken. Hij zal een literaire voorbereiding doen aan het Lycée Henri-Poincaré in Nancy. Hij was eerst  scenarioschrijver, 
journalist en auteur voor rollenspellen,  en kwam pas daarna tot schrijven. Hij schreef verschillende fantasyromans onder het 
pseudoniem Pierre Jacq en signeerde zijn boeken vervolgens met zijn echte naam. Hij werd bekend door zijn trilogie van 
Shadows of Wielstadt, gepubliceerd in 2001, die hem in 2002 een Grand Prix de l'Imaginaire opleverde. Pierre PEVEL woont al 
jaren in Nancy. Bron: Wikipedia geraadpleegd op 02/08/2023. 

2 De armarius is in de middeleeuwen de monnik die de verantwoordelijkheid heeft voor de boekenkast (armarium), dus ook voor die 
van het scriptorium waar de kopiistische monniken of verluchters hun talenten uitoefenen. 

Hij had vaak ook de leiding over de kloosterschool. Bron: armarius2.skyrock.com geraadpleegd op 02/08/2023 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_pr%C3%A9paratoires_litt%C3%A9raires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Henri-Poincar%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nariste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wiktionary.org/wiki/auteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_r%C3%B4le_sur_table
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_de_l%27Imaginaire
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Ook hier wordt u de mogelijkheid geboden om snel het artikel te vinden dat u 
waarschijnlijk zal interesseren. 

 
Maar er zijn nog veel andere tijdschriften om te inventariseren, waarbij je nog steeds 

een beetje geduld nodig hebt voordat je toegang hebt tot alle artikelen in de verschillende 
tijdschriften.  

Zelfs als het werk nog lang niet af is, moet u niet aarzelen om ons de boeken, 
documenten en foto's te brengen (maar dit laatste punt wordt beheerd door een ander 
gemotiveerd en dynamisch team van het museum) zodat deze objecten niet het trieste 
einde kennen van het eindigen in een container op het recyclagepark.  
 
Ze zullen dienen om de herinnering levend te houden en zullen zo "Overdragers van 
herinneringen" worden. 

Tekst: Jean-Philippe PREAUX. 
Vrije vertaling: Hubert PAUWELS. 

Fotoalbum. 

Fotoalbum Museum der Commando’s. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Zoals hierboven vermeld heeft een ander gemotiveerd en dynamisch team van het Museum, 
verantwoordelijk voor het digitaliseren van de foto’s eveneens zijn armen niet gekruist. 
Inderdaad, het fotoalbum bevat reeds 50.000 duizend foto’s. Het bevat eveneens een 
twintigtal vidéo’s aangaande verschillende opdrachten. 
 
De beheerders van het fotoalbum bedanken diegenen onder u die ons hebben geholpen 
door ons hun foto’s over te maken. 
 
Dank aan de Brigade Generaal b.d. P. LAUREYS, aan de Adjudant-Majoor b.d. C. FIEVET en 
aan de Heer François POHL (actief in 1958). 
 
Indien U wenst zich te ontdoen van Uw fotoalbums, is het mogelijk ze toe te vertrouwen aan 
het Museum der Commando’s, door contact op te nemen met Manuel DUCHESNE, 
verantwoordelijke voor de realisatie ervan op het telefoonnummer: +32 (0) 472/60.44.64 

 
manu.commandomuseum@hotmail.com 

Tekst: de redactie. 

 

mailto:manu.commandomuseum@hotmail.com
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ZE HEBBEN ONS VERLATEN. 
 

 
Wij bieden aan de familie ons oprecht rouwbeklag. 

 

De Heer DUQESNOIS Jan 21 maart 2023 Ancien 2 Bataillon de Commandos 
Peloton Tr Cie EMS 1964 

De Heer NOE Christian 21 maart 2023 Ancien 3 Bataljon Parachutisten 
Hij was lid van onze vereniging 

Adjt-Chef b.d. HILLAERT Louis 22 april 2023 Ancien 2 Regt Lansiers 
Ancien RSM van de Cie ESR-SOE-GVP 

en van 35 AA Para-Cdo 

Adjt-Chef b.d. CANTINEAUX Robert 20 mei 2023 Ancien Cie ATk Para-Commando 
Ancien 2 Bataillon de Commandos 

Ancien BE SHAPE CASTEAU 

Mevrouw DEPELSENEER Irène 22 mei 2023 Weduwe Adjt b.d. HAUBEN Guillaume 
(+2008) 

Zij was lid van onze vereniging 

Ere Kol SBH BEAUDOIN Jacques 14 juni 2023 Ancien Comd CE Cdo MLD 
Oprichting CE Cdo Kota-Koli (1965) 

Ancien CTM Kitona7 
Ancien Comd CE Cdo Kota-Koli 

Ancien CTM Ruanda 
Hij was lid van onze vereniging 

1 Kpl-Chef b.d. DUFRASNE Christian 17 juni 2023 Ancien 2 Bataillon de Commandos 
Peloton Tr Cie EMS 

Hij was lid van onze vereniging 

Adjt-Chef b.d. CARDINAL Michel 22 juni 2023 Ancien Cie ATk Para-Cdo 
Ancien CTM LUBUMBASHI 

Ancien 2 Bataillon de Commandos 
 

Kolonel SBH b.d. HENROT Léopold 7 september 2023 Ancien Comd By VA Para-Cdo 
Ancien Comd 2 Bataillon de Commandos 

Ancien Comd Gpt Basis Opleiding 
Operaties Congo 1960 

Stanleyville en Paulis 1964 
Kolwezi 1978 

ECMM ex-Yoegoslavië 1992 
Ex-Voorzitter SROR Prov Namen 
Hij was lid van onze vereniging 

   



 

23 

 

"MUSEE DES COMMANDOS" 
 

Association sans but lucratif. 
Moniteur Belge 23 décembre 1995 n°24109 

Arrondissement judiciaire de Namur 
N° d’entreprise 0456808038 

 
Caserne Sous-Lieutenant Thibaut 

Rue Durieux, 80 
5020 FLAWINNE 

IBAN: BE55-0012-8958-0644 
BIC: GEBABEBB 

 

 

"MUSEUM DER COMMANDO’S" 
 

Vereniging zonder winstoogmerk. 
Belgisch Staatsblad 23 december 1995 n°24109 

Gerechtelijk arrondissement van Namur 
Nr van bedrijf 0456808038 

 
Kazerne Onder Luitenant Thibaut 

Rue Durieux, 80 
5020 FLAWINNE 

IBAN: BE55-0012-8958-0644 
BIC: GEBABEBB 

 
Flawinne, 24 april 2023. 

N°: .3016 
Annexes : 2 (Twee). 

PROCES VERBAAL ALGEMENE VERGADERING VAN 31 maart 2023. 
 

1. Algemeenheden. 
De Algemene Vergadering van de A.S.B.L. Musée des Commandos – Museum der 
Commando’s V.Z.W. vond plaats te FLAWINNE op 31 maart 2023.  
Ze begon met het neerleggen van bloemen aan het monument van de overleden 
Commando’s. 
Aantal leden tegenwoordig: 150. 
Aantal volmachten: 64. 

 
2. Opening van de vergadering.  

De vergadering werd geopend door de Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder Jean-Charles 
DEFAWES die de aanwezigen verwelkomt. 
Hij gebruikt deze gelegenheid om de vrijwilligers van de beheerploeg te bedanken voor 
hun dynamiek en het volmaakte werk. 

 
3. Dagorder. 

a. Goedkeuring van het PV van de Algemene Vergadering van 2022. 
Er wordt aan de A.V. gevraagd het PV van de A.V. van 2022 goed te keuren. Het PV 
van 2022 is goedgekeurd door de A.V.  
Het PV van de A.V. van 2023 zal binnen de dertig dagen bekend gemaakt worden op 
de site internet van het Museum der Commando’s: www.museedescommandos.be . 
De geschreven versie is opgenomen in de archieven en een copy kan bekomen 
worden door een eenvoudige aanvraag aan het secretariaat van de vereniging. 

 
b. Verslag van de activiteiten van het Museum.  

De Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder b.d. Richard SCHEPKENS, Afgevaardigd 
Beheerder stelt de activiteiten en de plannen van het jaar voor. 
 
(1) Beheerraad.   

De ploeg belast met het beheer, het onderhoud en de bezoeken is samengesteld 
met de elf volgender personen:  
Luitenant-Kolonel SBH b.d. Richard SCHEPKENS, Afgevaardigd Beheerder;  
Adjudant-Majoor b.d. Hubert PAUWELS, secretaire   

http://www.museedescommandos.be/
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Adjudant-Chef b.d. Jean-Marie GOEDERT, penningmeester  
Adjudant-Chef b.d. Freddy BOUQUELLOEN  
Adjudant-Majoor b.d. Manu DUCHESNE  
Monsieur Raymond PEETERS secretariaat  
Eerste Korporaal-Chef b.d. Didier BINON  
Monsieur Guy STRUYKEN (2Cdo 1974)  
Adjudant-Majoor b.d. Jean-Philippe PREAUX   
Adjudant-Majoor b.d. Gabriel LAFONTAINE  
Monsieur Léopold GILLES.  
 

(2) Twee nieuwe kandidaten hebben zich gemeld om deel te nemen aan het beheer.  
Monsieur Serge SQUOQUART (2Cdo 1974) 
Monsieur Louis GULDEMONT (2Cdo 1984) 

 
(3)  Bezoeken aan het Museum.  

Bezoeken van de tien laatste jaren. 

2010 1229 

2011 968 

2012 1488 

2013 1042 

2014 2141 

2015 1460 

2016 1553 

2017 540 

2018 741 

2019 952 

2020 204 

2021 293 

2022 439 

Sedert een jaar worden de bezoeken georganiseerd op aanvraag voor de 
zaterdag namiddag. Bezoekers en het personeel met permanentie zijn tevreden 
met de methode. 

 
(4) Voornaamste aanwinsten van 2022.  

Het Museum heeft geen uitzonderlijke stukken ontvangen sinds de vorige A.V.  
(5) Contact met het War Heritage Institute (WHI).  

De samenwerking in de schoot van het BBE (Belgium Battlefield of Europe) met 
regelmatige bezoeken.  
Samenwerking onder de vorm van kleine verschillende diensten. 

(6) Vlag Commando’s 42/44: WALCHEREN, Chesty Georges, ceremonie 2 Bataillon 
de Commandos, CE Cdo en begravingen. 

(7) Bibliotheek.  
De bibliotheek beschikt reeds over meer dan 1800 gecodeerde boeken. Een lijst 
van de beschikbare werken zal binnenkort beschikbaar zijn op onze site internet. 

(8) Toekomst. 
Binnen een korte termijn (2025), zal het gebouw die het Museum herbergt 
afgebroken en herbouwd worden. We onderzoeken reeds de mogelijke gevolgen 
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die het zal hebben aangaande de werking en bestaan van het Museum.  
Op heden blijven alle opties mogelijk.  
 

c. Uitleg aangaande aanpassing van de statuten,  
(1) Waarom. 

(a) Verplichting zich in orde te stellen met de wet van maart 2019 betreffende de 
voorschriften voor de ondernemingen en verenigingen en dit voor de 1 januari 
2024. 

(b) Vereenvoudigen om zich aan te passen aan de evolutie betreffende de 
wetgeving van wit wassen van het geld (staatsblad, register UBO, bank…). 

(c) Afschaffen van onnodig geworden artikels of die buiten de statuten behandeld 
kunnen worden. 

(d) Aanpassing aan de huidige en toekomstige context (soepelheid). 
(2) Hoofdgedachten. 

(a) Vereenvoudigen van de legale verplichtingen. 
(b) Bevestigen van de sterke banden tussen het Museum der Commando’s, de 

eenheden met Commando traditie en de anciens Para-Commando’s. 
(3) Titel I. Doelen van de vereniging. 

(a) Beter in detail beschreven.  
Bevordering van de tradities en de waarden, verbintenis met de eenheden, de 
anciens en de tweetaligheid … 

(4) De leden. 
 

Type leden Voor wie? Bijdrage Stemrecht 

Effectief Fysisch of moraal persoon die het vraagt 
uit sympathie voor de activiteiten van het 
Museum 

Verplicht Ja 

Rechtswege Het voornaamste kader van de eenheden 
met Commando traditie 

Facultatief Ja 

Erelid Fysisch of moraal persoon dat het B.O. 
wenst te eren voor bewezen dienst aan de 
vereniging. 

Facultatief Ja 

 
(5) Algemene Vergadering. 

(a) De oppermachtige bevoegdheid van de vereniging. 
(b) Samengesteld met alle leden. 
(c) Een stem per fysisch persoon. 
(d) Maximum drie stemmen per moraal persoon. 
(e) Maximum een volmacht per persoon. 

(6) Het Bestuursorgaan met maximum twaalf personen, mandaat van drie jaar. 
(a)  De voorzitter (in principe de Korpsoverste van het 2ème Bataillon de 

Commandos). 
(b) De Ondervoorzitter (ook Afgevaardigd Beheerder). 
(c)  De secretaris (ook de secretaris van de beheerploeg) 
(d) De penningmeester (ook de penningmeester van de beheerploeg). 
(e)  Een vertegenwoordiger per eenheid met Commando traditie. 
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(f)  Een vertegenwoordiger van de Association Nationale Para-Commando 
Vriendenkring (ANPCV). 

(g)  Elk lid die de aanvraag doet aan de Voorzitter of de Ondervoorzitter. 
(7) Geldelijke voorschriften. 

(a) De mogelijkheid verkoop van overschot in de reserve onder de voorwaarde 
van goedkeuring door het B.O. en werd toegevoegd aan de inkomsten.   

(b) De mogelijkheid tussen te komen in profijt van andere verenigingen met 
gelijkaardige doelen, caritatief of liefdadig werd toegevoegd aan de mogelijke 
inkomsten. 

d. Stemming aangaande de goedkeuring van de statuten.  
Het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden voldoet niet aan de twee 
derden van de totale leden. De goedkeuring kan dus niet voldoen aan de voorziene 
verplichting.  
Een bijzondere Algemene Vergadering zal georganiseerd worden om de nieuwe 
statuten goed te keuren in functie van het aantal tegenwoordige leden van deze 
zitting. Deze A.V. is voorzien op 28 april 2023 (Zie PV bijzondere Algemene 
Vergadering van 28 april 2023). De uitnodigingen zijn vermeld in het tijdschrift van 
het Museum van 7 april 2023. 

e. Financiële situatie 2022. 
(1) Aantal leden in orde met de bijdrage op 31 maar 2023: 569. 
(2) De penningmeester stelt de balans van het jaar 2022 voor (zie bijlage A).   

Een gezonde situatie. 
(3) De boekhouding werd nagezien door de Heren Gabriel LAFONTAINE en Patrick 

MARTINUS die de voorziene formule voorleest aangaande de controle van de 
rekleningen voor het jaar 2022. De A.V. aanvaardt hun besluiten (zie bijlage B). 
De secretaris herhaalt het in het Nederlands. 

(4) Bijdrage. 
De bijdrage blijft bepaald van 10 Euro.  
Dank aan diegenen die een bijkomende gift hebben gedaan aan het Museum. 
De bijdrage is jaarlijks en voorzien van 1 januari tot 31 december 2023. 
De lidkaart 2023 zal verzonden worden met de Dagger Nr 44 van 7 april 2023. 

f. Raad van Bestuur. 
Einde mandaat:  
Adjudant-Majoor Didier COLIGE van het 2ème Bataillon de Commandos. 
Eerste Korporaal-Chef Luc RAISON van het 2ème Bataillon de Commandos. 
Luitenant-Kolonel SBH Cédric VAN DER VORST van het 2ème Bataillon de Commandos. 
Nieuw mandaat: 
Luitenant-Kolonel SBH Jean-Charles DEFAWES van het 2ème Bataillon de Commandos. 
Adjudant-Majoor Pierre DORVAL van het 2ème Bataillon de Commandos. 
Eerste Korporaal-Chef Dany ROBERT van het 2ème Bataillon de Commandos. 

4. Afsluiten van de A.V. 
De Voorzitter sluit de zitting van 2023. 

Jean-Charles DEFAWES. 
Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder. 

Voorzitter. 
 

p.o. 
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Flawinne, 08 mai 2023. 
Annexe : 1 (Un). 

 
PV L’Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE (A.G.) du 28 avril 2023. 

 
 
Une Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE (A.G.) du Musée des Commandos a eu lieu le 
vendredi 28 avril 2023 à 1400 Hr.  
 
Cette assemblée extraordinaire a été organisée suite au nombre insuffisant de membres 
présents lors de l’A.G. annuelle du 31 mars 2023 pour voter l’adaptation des statuts de 
l’association selon les quotas prévus par la loi. 
 
Membres présents : … 
Procurations : … 
 
La liste des membres présents est disponible sur demande au secrétariat du Musée des 
Commandos. 
 
Programme : 
 
1200 Hr – 1330 Hr: Accueil – Café (Bar Volontaires) 
1330 Hr: Rassemblement. 
1400 Hr: Début Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE. 
 
Ordre du jour: 

Introduction. 
Adaptation des nouveaux statuts. 
Divers. 

 
Approbation des nouveaux statuts. 
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Après avoir remercié les membres présents pour leur engagement vis-à-vis de l’association, 
l’administrateur délégué, le Lieutenant-colonel BEM Richard SCHEPKENS e.r., revient sur les 
changements principaux par rapport aux statuts précédents. 
Il passe ensuite au vote des statuts adaptés. Les membres présents votent positivement à 
l’unanimité. 
 
Mesures transitoires 
 
Afin de se donner le temps de former le nouvel organe d’administration il est décidé, à 
l’unanimité des membres présents, de continuer avec les personnes constituant l’ancien 
conseil d’administration jusqu’à l’assemblée générale de 2024. Au cours de cette assemblée, 
les membres éliront l’organe d’administration tel qu’il est décrit dans les statuts adaptés. 
Liste des membres de l’organe d’administration jusqu’à l’A.G. 2024. 
 
 Président : Jean-Charles DEFAWES. 
 Vice-président et Administrateur délégué : Richard SCHEPKENS. 
 Secrétaire : Hubert PAUWELS 
 Trésorier : Jean-Marie GOEDERT. 
 Membres fondateurs :   
  Joe DEWEZ   
  Léo VERBEEREN. 

Commandant du Special Operations Regiment :  
 Frédéric LINOTTE 
Membre du 2ème Bataillon de Commandos :  
 Pierre DORVAL  
 Danny ROBERT. 

 Membres du Centre d’entrainement de Commandos :  
  Peter GYSEL   
  Christophe DESCHAUMES  
  Werner BOSMANS. 
 Représentant de l’ANPCV : Pascal LAUREYS. 
 
Publication des statuts adaptés. 
 
Les statuts adaptés peuvent être consultés sur le site internet : 

www.museedescommandos.be. 
 
Une version écrite peut être obtenue sur simple demande au secrétaire du Musée des 
Commandos. 

Lieutenant-colonel BEM Jean-Charles DEFAWES. 
Chef de Corps du 2ème Bataillon de Commandos. 

Président. 
 

p.o. 

http://www.museedescommandos.be/

